
Brief met uitnodiging namens bewoners van vluchtelingenopvang De Roskam in Rheden 

 

Elke nacht - met raket- en drone-aanvallen boven Oekraïne - onderstreept de waarde van de 

enorme hulp die we krijgen van de vriendelijke mensen uit Rheden. 

 

We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat de inwoners van deze gemeente hun hart zo 

oprecht zouden openen voor ons Oekraïners. We ervaren een ongelooflijk warme ontvangst 

en zoveel steun. Zo ver van je huis zijn en wennen aan iets nieuws, ookal is het tijdelijk is 

heel lastig. Daarom zijn wij zeer dankbaar voor uw geduld en voor het feit dat u ons, 

ondanks de cultuurverschillen, altijd probeert te begrijpen en te helpen.  

 

Mogen wonen in een land als Nederland verandert de perceptie van de wereld om je heen. 

Het geordende en kalme levensritme, de openhartigheid gecombineerd met fijngevoeligheid 

- dit is wat wij van Nederlanders kunnen leren en zullen toepassen als we weer thuis zijn. 

 

Naast 170 volwassenen wonen er in 

opvanglocatie De Roskam inmiddels 58 

Oekraïense kinderen. We voelen ons hier 

volkomen veilig en worden geholpen met 

kleding, speelgoed en boeken. De kinderen 

krijgen onderwijs op scholen en voelen zich 

op hun gemak, net als thuis. 

  

Wij willen graag onze enorme dankbaarheid 

uitspreken naar iedere inwoner van Rheden 

voor hun onderdak en welkom in deze 

verschrikkelijke tijd. Het is dankzij jullie steun 

en zorg dat we de kracht vonden om ons 

leven in de nieuwe omgeving voort te zetten. 

Ondanks de verschillen in taal, geloof en 

opvattingen, zijn we met begrip, respect en 

vriendelijkheid ontvangen.Wij en onze 

kinderen zullen ons dit altijd blijven 

herinneren.  

 

Uitnodiging meet & greet 

We hebben niet veel gelegenheden gehad om u vaker te ontmoeten, hoewel we dat wel 

graag zouden willen - daarom nodigen we u uit voor een warme ontmoeting op 19 januari 

2024 tussen 19:30 en 21:00 in opvanglocatie De Roskam. Er is een tolk aanwezig. We 

horen het graag als u komt, dat kunt u doorgeven via vluchtelingen@rheden.nl.  

 

En het allerbelangrijkste: wij wensen u een prettige kerst! Laat deze magische feestdagen 

uw leven vullen met licht, warmte, vreugde en voorspoed! Wij wensen u vrede, welzijn en 

troost voor alle families. Moge de beschermengel u tegen alle tegenslagen beschermen! 

 

Hartelijke groet, 

Bewoners van De Roskam 


